
Van:

Aan: Parkeerbeleid Woerden; !Raadsleden

Onderwerp: parkeren

Datum: dinsdag 27 juli 2021 17:50:51

Allen,

Wat een parkeer ellende in Woerden. Ik was er vandaag weer eens na een lange tijd.
Opeens moest ik 20 euro betalen. Het was dat mijn man allert was. Zeg dan gewoon dat we
er niet mogen staan. Die 20 euro is gewoon diefstal. Niet leuk! en dat terwijl het zo'n leuk
stadje is met leuke winkels. U maakt het kapot op deze manier. We hebben het even
nagevraagd bij de slager en die was er ook al boos om. En dat is een hele fatsoenlijke
vrouw. Erg hoor! En de schoenenwinkel, een prachtige zaak maar die gaan het niet redden
hoor door jullie!!

ik denk echt dat jullie er nog eens heel snel over na moeten denken, dit wil je toch niet.

groetjes .


