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Geachte raadsleden,
Geacht college van burgemeester en wethouders,
Graag nodigen we u uit om het Cultuur Manifest dat u, raadsleden, op 22 april jl. met
algemene stemmen hebt aangenomen, fysiek van uw handtekening te voorzien. U bent
hiervoor welkom bij Galerie Van Slagmaat, Leidsestraatweg 36 in Woerden op donderdag
23 september tussen 10-16 uur of vrijdag 24 en zaterdag 25 september tussen 10-17 uur.
Op dit moment zijn al 87 handtekeningen gezet door Woerdenaren. Dit zijn:
29 professionals werkzaam in de culturele sector
36 amateur cultuurmakers
14 bestuursleden* van culturele organisaties die niet actief zijn als professional of amateur
3 gemeentelijke organisatie (wethouder, beleidsadviseurs cultuur)
5 raadsleden, fractie-assistent en leden van politieke partijen.
* Vaak vervullen de ondertekenaars een dubbele rol, b.v. een professional of amateur
cultuurmaker is ook bestuurslid van een culturele organisatie, soms zelfs in twee en in enkele
gevallen zelfs drie. Deze bestuursleden vervullen uitsluitend een bestuursfunctie.

De ondertekenaars vertegenwoordigen samen 72 verschillende culturele organisaties of
andere samenwerkingsverbanden in de gemeente Woerden. 

Cultuur Platform Woerden verwacht nog meer ondertekenaars. Door ondertekening
verklaren zij dat ze het belang inzien van kunst, cultuur en creativiteit in en voor Woerden, in
al haar facetten, en dat zij samen met de burgemeester en wethouders -dankzij u,
raadsleden!- verder zullen werken aan een succesvolle culturele stad.
Vanzelfsprekend zijn alle ondertekenaars van het Manifest ook op de hoogte van de
Ontwikkelthema’s en van de Motie ‘Ambities voor breedtecultuur’. In Woerden staat
breedtecultuur voor het geheel van activiteiten door individuele en kleine (amateur) kunst-
en cultuurbeoefenaars, waaronder zij die alleen thuis hun creativiteit uiten maar ook
degenen die dat in groepsverband doen. Velen van hen vonden via onze organisatie de
weg naar het Manifest. Of naar een subsidie, een kraam op het Kunstpark of naar het
podium in een Cultuurcafé.
Een pen ligt voor u klaar!

Met hartelijke groet,
Cultuur Platform Woerden
P.S. Het volgende Cultuurcafé is dinsdag 16 november bij K’77. Wees welkom!






