
Aan het College van B & W en de leden van de gemeenteraad van Woerden. 
 
 
In de Woerdense Courant van 30 maart 2011 heb ik gelezen, dat op dinsdag 5 april a.s. de 
gemeenteraad van Woerden definitief een hoorzitting zal houden over het onderwerp 
‘Zondagsopenstelling van winkels en avondopenstelling van supermarkten op de 
zondagmiddag- en avond’. Voor inwoners is de tijd wel erg kort om je hierop voor te 
bereiden!  
  
Helaas ben ik niet in de gelegenheid zelf het standpunt van mij en inmiddels meerdere 
bewoners van de Wagenstraat/Wilhelminaweg toe te lichten. Vandaar deze schriftelijke 
reactie.  
 
Twee jaar geleden is een groepje bewoners al actief geweest om te voorkomen, dat AH een 
vergunning zou krijgen om elke zondag van 16.00u. tot 22.00u. open te zijn. Het toenmalige 
college van B & W heeft dit verzoek van AH destijds afgewezen. Bewoners klaagden toen 
over geluidsoverlast van AH, vanuit het magazijn en vanuit de winkel, dat tot in de 
bovengelegen woningen was te horen. Een situatie, die overigens tot op heden onveranderd 
is! Straks zal deze overlast al ruim voor 16.00u. tot ruim na 22.00u.. ook op zondag zijn! De 
werkzaamheden van b.v. AH beperken zich n.l. niet tot de tijden, dat de winkel open is! 
 
 
Waarom geen verruiming van de zondagsopenstelling van winkels? 
 

• Handhaven van de zondagsrust.  
De zondagsopenstelling van winkels heeft een grote impact op de zondagsrust. Deze 
is niet te vergelijken met allerlei activiteiten, die ook op zondag plaatsvinden (muziek 
in het Westdampark, old timers op het kerkplein enz.)  

• Momenteel worden in het centrum  twee koopzondagen in december gehouden. 
Prima. Het blijkt echter, dat wel erg veel winkels op die twee koopzondagen niet open 
zijn/willen zijn.  

• Voor grote ketens als AH, Hema, Kruidvat enz. is het gemakkelijk om op zondag 
open te zijn. Voor kleine zelfstandigen echter niet. Dit betekent oneerlijke 
concurrentie en vermoedelijk uiteindelijke verdwijning van de kleine winkels. Het 
aanbod van verschillende winkels zal hierdoor verschralen. En er is al een grote 
leegstand van winkels in de binnenstad!  

 
 
Waarom geen opening van een supermarkt op elke zondagmiddag/avond (lees AH !!!!) 
 

• Geen zwaar vervuilend vrachtverkeer, dat nu ook op zondag gaat lossen en laden bij 
AH langs de Wilhelminaweg. 

• Geen buitenmagazijn langs de openbare weg op zondag. Elke supermarkt heeft een 
eigen afgesloten magazijn, zodat omwonenden hiervan geen geluidshinder en 
overige overlast ondervinden, uitgezonderd AH Woerden, waar veel 
magazijnactiviteiten buiten in het zicht langs een drukke openbare weg zich  
afspelen. 

• AH is al zes dagen van ’s ochtends tot ’s avonds open. Dat is voor ons en voor velen 
met ons genoeg. 

• Geen laden- en lossen en/of winkelend publiek met winkelwagentjes op de enige dag 
in de week, dat het even rustig is onze omgeving. 

• Niet ook op zondag tegen winkelwagentjes, straatvuil, afkomstig uit de winkel enz. 
aan te hoeven kijken vanuit de eigen woning. 



• De behoefte, dat op zondag niets te krijgen is gaat niet op. De NS kiosk en 
tankstations verkopen zeven dagen in de week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
ook consumpties. Ook bestaat de mogelijkheid om via internet boodschappen te 
doen en thuis te laten bezorgen. Zodoende heeft Iedereen al de mogelijkheid om op 
deze dagen ook boodschappen te doen.  

• Omwonenden beseffen, dat wonen in de binnenstad en bij een supermarkt overlast 
geeft, maar willen één dag in de week rust in hun woonomgeving, zodat zij die dag 
ongestoord kunnen doorbrengen. Een supermarktketen, die midden tussen bewoners 
in een winkel heeft zal ook met hen rekening moeten houden. Begin anders een 
winkel in een rustiger omgeving waar geen overlast voor direct omwonenden is. (b.v. 
de huidige plek van de Aldi) 

• Uit gesprekken, die wij in het afgelopen jaar hebben gevoerd, blijkt dat veel inwoners 
(het zijn niet alleen kerkelijken enz.!!) het grote onzin vinden, dat een supermarkt, die 
al zes dagen in de week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open is, ook op de 
zondag nog open moet zijn. ‘Mensen willen het’, is geen echt argument. Mensen 
willen misschien ook wel dat b.v. het loket burgerzaken op het stadhuis op zaterdag 
en/of zondag geopend is. 

 
 
Nog enkele overige opmerkingen: 
 

1. Het college stelt, dat na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een en ander in het 
politieke landschap in Woerden is veranderd. Dit is juist. Het is ook juist, dat je met 
elkaars meningen en ideeën rekening moet houden en je je moet 
aanpassen/neerleggen aan veranderingen in het openbare leven. Het is echter een 
illusie te denken, dat alle bewoners, die religieus/kerkelijk zijn altijd op een christelijke 
partij stemmen. Integendeel zelfs! Ook in niet-christelijke partijen zitten voorstanders 
van de zondagsrust. Als deze mensen bij elkaar worden opgeteld, kan wel eens een 
grote meerderheid van de bevolking van Woerden tegen verruiming van de 
openstelling van winkels op de zondag zijn. Een besluit hierover kun je niet overlaten 
aan fractieleden, die zich meestal conformeren aan hun eigen vastgelegde 
partijstandpunt.  Het is democratischer om de gehele bevolking van Woerden de kans 
te geven zich hierover uit te spreken. Je krijgt nu zo langzamerhand de indruk, dat 
AH het bestuur vormt in veel gemeentes en dus ook in Woerden wil bepalen wat er 
moet gebeuren! 

 
2. Dit college doet veel goede dingen. Het is echter volgens mij aan de fractie van 

SGP/Christenunie, die deel uitmaakt van dit college en juist op het punt van de 
zondagsrust zeer principieel is, niet aan haar achterban uit te leggen, dat ze deel 
neemt (blijft nemen) aan een college, die straks wellicht verruiming van de 
zondagsopenstelling van winkels gaat uitvoeren. 

 
Met een vriendelijke groet, 
mede namens: 
 
Diverse burgers 


