Aan de leden van de gemeenteraad van Woerden,

Geachte raadsleden,

Met veel dank voor de motie vreemd “Start humanitaire hulp voor Gaza zonder
beperkingen”, ingediend door Woerden Democratie en Progressief Woerden

Met pijn in mijn hart richt ik mij tot u als Palestijns-Nederlandse vrouw en als stem van
de Palestijnse gemeenschap die in Nederland en wereldwijd in diepe rouw verkeert. In
deze gruwelijke oorlog heb ik het leven verloren van mijn tante, zes kleine kinderen en
meerdere familieleden in Gaza. Zij hadden niets te maken met politiek. Het waren
onschuldige burgers — net als u en ik. Toch moesten zij de hoogste prijs betalen.

Oorlog maakt geen onderscheid tussen dader of slachtoffer, tussen kinderen van welke
afkomst dan ook. Volgens de Verenigde Naties staan momenteel 14.000 baby’s en
kinderen in Gaza op het randje van de dood. Als er niet binnen 24 uur humanitaire hulp
wordt toegelaten, dreigt een catastrofe. Palestijnse kinderen zijn net zo waardevol als
elk ander kind ter wereld. Zij hebben recht op voedsel, schoon drinkwater, medische
zorg, onderwijs — en bovenal: veiligheid. Zelfs in oorlogstijd.

Zowel Palestijnse als Israélische kinderen hebben recht op het vasthouden van hun
vader en moeder, op liefde en op een toekomst. Deze oarlog ontneemt hen alles. Ook
de families van gijzelaars lijden. Alleen vrede kan hen ooit weer met elkaar herenigen.

Daarnaast zien we een voortdurende verdrijving, ontheemding en moord op de
Westelijke Jordaanoever. Dit geweld treft iedereen, ongeacht afkomst, religie of
nationaliteit. Gisteren raakten 25 internationale diplomaten in paniek en angst toen zijj
op de Westelijke Jordaanoever werden beschoten door Israélische militaire troepen. De

situatie escaleert ook voor internationale waarnemers.

Daarom roep ik u op: steun deze motie. Kies voor het leven. Laat vandaag onze stem
klinken, een stem voor vrede, niet voor oorlog. Voor menselijkheid, niet voor wraak. Red

de levens van hen die nog over zijn.

Steun deze motie alsof de gijzelaars leden van uw eigen familie zijn, of de kinderen in

Gaza uw zonen of kleinkinderen.

Wat een opluchting en vreugde voelden wij toen het staakt-het-vuren werd afgekondigd,
humanitaire hulp Gaza binnenkwam en zowel Israélische gijzelaars als Palestijnse
gevangenen werden vrijgelaten.



Het gaf hoop. Hoop dat het leven weer enigszins normaal kon worden. Hoop toen wij de
beelden zagen van gijzelaars die terugkeerden in de armen van hun moeders, vaders en
families. Dat zijn de momenten waarvoor we blijven pleiten, momenten van
menselijkheid, van herstel, van vrede.

Laten we samen “nee” zeggen tegen de genocide op het Palestijnse volk. Het
Palestijnse volk houdt van het leven. Het verdient het leven, net als het Israélische volk
en alle volkeren ter wereld.

Er is maar een weg uit deze waanzin: vrede, gebaseerd op rechtvaardigheid en
mensenrechten.

De situatie in Gaza is ondraaglijk. Huizen zijn verwoest. Ziekenhuizen en scholen zijn
gebombardeerd. Mensen sterven in alle vormen van dood en door gebrek aan voedsel,
water en medicijnen. Zelfs hulpverleners, journalisten en ambulancepersoneel worden
gedood. Dit moet stoppen.

De Nederlandse regering steunt al meer dan 25 jaar het vredesproces van Oslo en het
recht van het Palestijnse volk op een eigen staat binnen de grenzen van 1967. Het is
onze historische en morele plicht om bij te dragen aan het beéindigen van deze oorlog
om het leven van onschuldige Palestijnen en van Israélische gijzelaars te redden.

Laten wij als gemeente Woerden vandaag een waardig en moedig standpuntinnemen.
Laten wij samen zeggen: genoeg van deze moorddadige, onmenselijke oorlog die geen
onderscheid maakt tussen christenen, moslims of joden. Deze oorlog raakt ons
allemaal.

Ik roep u op: help Gaza. Help de kinderen. Help de ouders. Help de gijzelaars die in
ondergrondse tunnels lijden, zonder voedsel, water of medicijnen. Help ons deze

oorlog te stoppen.

Moge er vrede heersen in het land van vrede.
Free Palestina. Free Gaza.
Met hoop op menselijkheid en gerechtigheid,
Inwoonster van Woerden

Namens de Palestijnse gemeenschap in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, in
Nederland en de diaspora wereldwijd — en namens de Israélische gijzelaars die ook
lijden onder deze oorlog



Uw stem vandaag kan een verschil maken voor duizenden Palestijnse gezinnen.
Wij vragen dit niet alleen als slachtoffers, maar als mensen die geloven in
rechtvaardigheid, in leven en in vrede — voor iedereen.



